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Voorwoord 
 

“Ieder mens is één en afkomstig uit 
dezelfde goddelijke bron en is tegelijk 

uniek in heel zijn wezen. Deze 
tegenstrijdigheid vormt voor de gehele 
mensheid al sinds het begin der tijden 
het grootste gevecht tegen het leven 

zelf. Het streven naar vrede begint 
steevast met oorlog. En het verlangen 
naar liefde start al met de angst haar 

überhaupt te ervaren.” 
 
Dit boek draag ik op aan mijn lieve vrouw, twee 
prachtige zoons en mijn ouders, familie en vrienden.  
 
Ik ben dankbaar dat ik in deze tijd op aarde gezet ben. 
 
Dankbaar voor mijn uitdagende pad op zoek naar mijn 
plek. 
 
Dankbaar dat ik op een veilige en liefdevolle plek 
mocht opgroeien. 
 
Dankbaar voor iedereen die een bijdrage is of geweest 
is. 
 
Dankbaar voor degenen die me getriggerd hebben. 
 
Dankbaar voor het leven van mijn zielsmissie. 
 
Dankbaar voor dit boek. 
 
Dankbaar voor jou. 
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Inleiding 
 
Onze kijk op het leven groeit met ons mee. Onze 
manier van leven verandert, zo ook onze primaire 
behoeften en onze normen en waarden. Zo doen wij dit 
als mens al sinds we hier zijn, zo niet langer. Zet 
iemand die honderd jaar geleden leefde in het heden en 
hij herkent niets meer van de samenleving van toen. 
Tegelijkertijd willen we controle hebben over ons 
leven, houden we graag vast aan onze principes en 
vinden we verandering eigenlijk helemaal niet zo fijn. 
Een continue tweestrijd waarin we als mens 
gevangenzitten. Aan de ene kant controle en 
vasthouden en aan de andere kant creëren en 
ontwikkelen. Het proces van creatie is onze ware 
natuur en gebaseerd op al het leven in ons universum. 
Het proces van controle is gebaseerd op angst en is 
aangeleerd. Als ik kijk naar mezelf op dit moment, dan 
kies ik vooral het pad van liefde in plaats van angst. Dit 
draagt bij aan het blijvend verruimen van mijn 
bewustzijn door open te staan voor alles wat mogelijk is 
en me zo min mogelijk vast te houden aan het 
bestaande, zelfs niet aan mijn eigen overtuigingen. 
Toch steekt angst zo nu en dan de kop op en liet ik mij 
een groot aantal jaren van mijn leven leiden door 
angst. Zoals velen dat doen. Meestal onbewust.  
We leven in een duale wereld waarbij het brein denkt 
in links en rechts, boven en beneden, hier en daar en 
goed en fout. Dit zou betekenen dat ieder verhaal 
slechts twee kanten kent. Van jongs af aan kijk ik 
daardoorheen en heeft het leven in mijn ogen oneindig 
veel kanten. Dus binnen de uitersten ontelbare 
nuances. Dit wordt ook wel multidimensionaal 
genoemd. Met dit boek neem ik jou als lezer mee in een 
stuk bewustzijn, leiderschap en creatiekracht. Dé 
ingrediënten om je eigen leven de vorm te geven die 
past bij je eigen zielspad. Staan voor wie je werkelijk 
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bent, dit uitspreken en hiernaar handelen, komt 
uiteindelijk het belang van de gehele mensheid ten 
goede.  
Hoewel ik christelijk ben opgevoed, kan ik niet zeggen 
dat ik een bepaalde godsdienst aanhang of een 
overtuigd volger ben van een levensfilosofie of 
esoterische stroming. Ik vertrouw vooral op mijn eigen 
waarnemingsvermogen. Wel trof ik op mijn eigen 
ontdekkingsreis diverse inspiratiebronnen die spreken 
vanuit een visie die opvallend veel aansluit bij hoe ik 
naar het leven kijk. Dit zijn onder anderen Abraham 
Hicks (Wet van de Aantrekkingskracht), Stephen R. 
Covey (De zeven eigenschappen van effectief 
leiderschap), Eckhart Tolle (De kracht van het 
NU), Neale Donald Walsch (Een ongewoon gesprek 
met God), Dr. Michael Newton (De Zielenreis) en 
Christina von Dreien (Bewustzijn schept vrede).  
Er zijn oneindig veel invalshoeken die je helpen om 
‘liefde’ te ervaren. Want in mijn continue zoektocht 
naar waarheid en naar mijn plek als individu in dit 
oneindige universum kwam ik steeds weer tot dezelfde 
conclusie: liefde is de basis van ons gehele bestaan en 
het enige dat onveranderd is sinds het begin der tijden. 
Alles dat bestaat is ervan doordrenkt. Tegelijk schuilt 
er in liefde een keerzijde, want in ons grote verlangen 
om liefde te vinden willen we haar ook kunnen 
vasthouden en is hiermee de angst haar te verliezen 
geboren. 
Als je het mij vraagt, zijn we hier allen op aarde met 
dezelfde opdracht en is het ons nog steeds niet gelukt 
deze te realiseren. We leven nog steeds in strijd en 
oorlog met elkaar, terwijl we diep vanbinnen verlangen 
naar vrede. Ik heb ontdekt waarom dit nog steeds niet 
gelukt is. Werkelijke vrede is er pas zodra we boven 
aardse liefde kunnen uitstijgen. Hiermee bedoel ik: we 
mogen leren de voorwaarden te ontdoen van liefde. 
Zolang er voorwaarden staan tegenover het geven en 
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ontvangen van liefde is er dualiteit en houd je angst en 
controle in stand.  
 
Onze grootste opdracht is dus: 
 
“Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde” 

 
En nu vraag je je misschien af: Hoe weet je nu precies 
dat dit het is en niets anders? Het is niet mijn intentie 
om je mijn waarheid op te leggen. Ik hoop je via mijn 
verhalen te inspireren en te brengen bij de waarheid 
die al aanwezig is in jezelf, in jouw diepste essentie. Als 
een herinnering die nog diep verscholen ligt, maar 
steeds dichter aan de oppervlakte komt, zodra je 
werkelijk contact maakt met je lijf, je geest en je 
emoties. 
 
De kracht van herhaling 
 
Het bewandelen van het spirituele pad, ofwel het pad 
van bewustwording, is een oneindige weg van 
ontwikkeling. In tegenstelling tot wat ons altijd is 
verteld over onze manier van leren in het leven, leren 
we op dit pad niets aan, maar juist af. De kracht van 
herhaling speelt hierin een grote rol, zodat je steeds 
meer lagen van de spreekwoordelijke ‘ui’ afpelt tot aan 
zijn kern. Dit pad activeert onze herinnering aan waar 
we vandaan komen en wie we werkelijk zijn in dit 
grenzeloze universum en leidt ons naar een nieuw 
tijdperk waarin wij in vrede en harmonie met elkaar 
zullen leven. Tenminste, als we erin slagen daar bewust 
voor te kiezen. 
 
Sander de Zwart 
Schoorl, Nederland 
Lente 2021 
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1. De mens 

Onvoorwaardelijke liefde 
 
Als ik je vraag: Wie heb jij onvoorwaardelijk lief? Wat 
is dan je antwoord? Ik geloof dat hoe dichter iemand 
bij je staat, des te meer je geneigd bent om te zeggen 
dat je deze persoon onvoorwaardelijk liefhebt. Of dit 
waar is valt te betwisten, want hoeveel (v)echtschei-
dingen zien we tegenwoordig niet voorbijkomen of 
familiebanden en vriendschappen die door een voor de 
buitenwereld vaak onbenullige ruzie uiteengescheurd 
worden. Hoe onvoorwaardelijk is de liefde dan 
geweest, kun je je afvragen.  
Sinds ik me kan herinneren, ben ik al geïnteresseerd in 
de vraag wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt. Hoewel 
ik vroeger niet iedere zondag in de kerk zat, heb ik wel 
altijd vol verwondering geluisterd naar de verhalen uit 
de bijbel en geloofde ik als kind in God. Voor mij was 
dat toen echt een oude wijze man met een baard. 
Bidden voor het eten en slapengaan was onze gewoonte 
en mij werd geleerd dat God onvoorwaardelijk van je 
houdt en altijd over je waakt. Toch was dit nooit te 
rijmen met het vele leed dat ik in de wereld zag.  
 
Waarom leven zoveel mensen in armoede? Waarom 
worden er mensen ziek of verongelukken ze? Waarom 
is er zoveel oorlog in de wereld? Als er een God is die 
onvoorwaardelijk houdt van ieder mens, dan zou hij 
dit toch nooit laten gebeuren?  
 
Al op zeer jonge leeftijd was ik bezig met dit soort 
levensbeschouwelijke vragen. Als er op school of in de 
kerk uit de bijbel werd voorgelezen, luisterde ik 
aandachtig in de hoop dat ik antwoorden zou vinden. 
Naarmate ik de verhalen steeds weer opnieuw hoorde, 
merkte ik dat ik er een steeds diepere betekenis aan 
kon geven.  
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Ook lag ik ‘s avonds in mijn bed soms uren te 
filosoferen en was ik in gesprek met mezelf, met God of 
met wie of wat je het ook wilt noemen. Maar tegelijk 
bracht het me nog steeds niet dat ene verlossende 
antwoord of dé sleutel waarnaar ik zocht. Dit 
betekende dat ik door de jaren heen bleef zoeken naar 
antwoorden. Op de middelbare school hadden we het 
vak levensbeschouwelijke vorming en zo maakte ik 
kennis met tal van andere godsdiensten. Ik kan me 
herinneren dat ik over een aantal religies een verslag 
moest schrijven. Terwijl we in een van de 
krokusvakanties met het hele gezin op wintersport 
waren in Oostenrijk, zat ik twee volle dagen te lezen en 
te werken aan dit verslag. Toen al ontdekte ik dat de 
kern van iedere religie hetzelfde was, namelijk ‘liefde’. 
En ik ging me zelfs afvragen of we eigenlijk niet 
gewoon, ongeacht de religie, allemaal in precies 
dezelfde God geloofden. Wat nu als God liefde en dus 
onvoorwaardelijke liefde is en dit de kern van iedere 
godsdienst is, dan hebben we het over hetzelfde. Dan 
zijn slechts de verhalen eromheen en de vorm en het 
gezicht die we aan God geven anders. Dat betekent dat 
wanneer iemand atheïst is, hij toch in God gelooft, 
want God is onvoorwaardelijke liefde en daar zijn we 
allemaal naar op zoek. Een diepgeworteld universeel 
gevoel dat bij ieder mens in de kern aanwezig is. Iets 
dat alle grenzen van ons bestaan doorbreekt. Want dit 
gevoel overstijgt werkelijk alles: afkomst, huidskleur, 
geloof, cultuur, welvaart en noem het maar op. We zijn 
gewoonweg nog steeds niet in staat om onvoor-
waardelijke liefde te geven en te ontvangen. Want in 
het licht van alle leed in de wereld is het niet God of 
welke hogere macht dan ook die niet onvoorwaardelijk 
van jou en de rest van de wereld houdt, maar ben je het 
zelf die niet onvoorwaardelijk kan houden van God of 
wie dan ook.  
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Wat nu als het juist de bedoeling is dat wij zelf 
ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is voor jezelf 
en voor je medemens?  
 
Omdat God zo onvoorwaardelijk veel van ons houdt, 
geeft hij ons het volledige vertrouwen en de vrijheid in 
al ons doen en laten. Hij wijst ons slechts de weg en 
helpt je alleen als je er zelf naar vraagt. Hij zal zich 
nooit met jou of je keuzes bemoeien. Dat laat hij 
volledig over aan jou, aan mij, aan ons allen. Net zoals 
we God zien als een schepper van het gehele 
universum, heeft hij ons naar zijn evenbeeld 
geschapen. En dat betekent dat wij ook zelf een 
schepper zijn, een creator. Een ziel in een menselijke 
ervaring om het goddelijke in onszelf te ontdekken en 
onvoorwaardelijk te leren liefhebben. Hoewel we dus 
vaak denken dat onze liefde voor een ander 
onvoorwaardelijk is, nodig ik je uit om hier open en 
eerlijk naar te kijken en te ontdekken of dit echt wel zo 
is. 
Ik neem je graag mee in een voorbeeld. Zelfs het 
huwelijk is niet onvoorwaardelijk, zoals trouwen op 
huwelijkse voorwaarden. Het woord zit er zelfs in en 
maakt de voorwaardelijkheid al duidelijk. Maar zelfs de 
gemeenschap van goederen is voorwaardelijk. Er wordt 
contractueel vastgelegd dat alles gezamenlijk is. Dus 
dan is werkelijk niets meer van alleen jezelf. Je zou je 
kunnen afvragen wat de werkelijke intentie erachter is.  
 
Waar is vertrouwen in het geheel? Of is dit al de 
geboorte van wantrouwen?  
 
Want stel dat het misgaat, dan geldt het recht van de 
gemeenschap van goederen. Hoewel bedoeld ter 
bescherming van je rechten, kun je je afvragen waarom 
je überhaupt iets te beschermen hebt.  
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Is er dan al niet het eerste teken van angst en dus een 
streep door de onvoorwaardelijkheid van de liefde? Of 
vind je dat ik hierin overdrijf?  
 
Dat kan, hoor. Ik kan soms heel diep in materie duiken, 
met een wat kritische maar vooral onderzoekende blik. 
Altijd op zoek naar waarheid. En zo zie ik in een 
huwelijk nog veel meer voorwaarden voorbijkomen. Dit 
begint al bij die mooiste dag. Bij het ‘JA’ zeggen tegen 
allerlei mooie trouwgeloftes. Ik geef het toe, ik ben zelf 
getrouwd en het voelde heel goed om ‘JA’ te zeggen 
tegen alle geloftes en dus ‘JA’ tegen mijn kersverse 
bruid. Maar toch draagt iedere trouwgelofte een 
voorwaardelijkheid in zich.  
 
Beloofd is beloofd 
Voor wat hoort wat 
Een man een man, een woord een woord 
 
Zomaar een paar mooie Nederlandse spreekwoorden 
en gezegden. Ook weer voorwaardelijk. Hoewel we in 
deze wereld veel regels en wetten kennen en hoe 
dienend het ook is om duidelijke afspraken met elkaar 
te maken, ze zijn voorwaardelijk. Ze hebben ook 
enigszins een risicomijdende factor. En geloof me dat 
het een nóg grotere chaos wordt als we alle regels en 
wetten zouden laten vervallen. Dus daar zou ik geen 
voorstander van zijn. Wel vind ik het voor mezelf altijd 
goed om me er bewust van te zijn waarom bepaalde 
regels en wetten er in de eerste plaats zijn en vooral te 
toetsen in welke mate deze ons dienen of belemmeren. 
Iedere voorwaarde schept namelijk dualiteit. Je stelt 
een regel enerzijds om iets of iemand te beschermen en 
anderzijds om de mogelijke verleiding tot 
beschadigende acties te voorkomen. Met andere 
woorden: als iets te beschermen is, is er dus ook aan 
een andere kant iemand die bewust of onbewust schade 
kan veroorzaken.  
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Wat zegt dit over vertrouwen of mogelijk wantrouwen 
in de mens? Waarom is het nodig om zoveel 
geschreven en ongeschreven regeltjes te hebben in 
deze wereld? Wat zit hier werkelijk allemaal onder, 
boven, voor, achter en naast? Wie of wat moet 
beschermd worden en waarom is dat in de eerste 
plaats nodig? Heeft dit ook iets te maken met het 
nemen van verantwoordelijkheid? En wie is 
verantwoordelijk voor wie? Want als iemand die niet 
beschermd wordt toch beschadigd raakt? Wiens 
verantwoordelijkheid is het dan als het misgaat? Wie 
kan er dan aangesproken worden? En als iemand wél 
beschermd wordt en ook dan beschadigd raakt? Wie is 
er dan verantwoordelijk of wie heeft zijn werk dan 
niet goed gedaan, waardoor dit toch kon gebeuren? 
Als je het mij vraagt, hebben we een wereld gecreëerd 
vol mitsen en maren, en waarom?  
 
Om steeds met een vinger te kunnen wijzen, een 
schuldige te hebben waarop we iets kunnen afschuiven. 
Een groot spel, maar wie is er uiteindelijk de echte 
winnaar en wie is de verliezer? Ik geloof dat zolang we 
het spel op deze manier blijven spelen er alleen maar 
verliezers zijn. Voor onvoorwaardelijke liefde is in dit 
spel geen enkele ruimte. In het licht van onvoor-
waardelijke liefde kan ik inzien waarom er nog geen 
wereldvrede is en hoe het komt dat we dit als mens nog 
niet hebben bereikt. Want hoewel we in onze 
geschiedenis na vele oorlogen vaak vrede gesloten 
hebben, mogen we ons afvragen of er sprake was van 
werkelijke vrede.  
 
Want als vrede tot stand kwam door een verdrag of 
een overeenkomst, is er dan wel wezenlijk vrede?  
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Hoewel een wapenstilstand en het stoppen van de 
strijd de illusie van vrede wekken, is het mijn oprechte 
vraag of vrede daarvoor dan niet een te groot woord is. 
Hebben we elkaar dan onvoorwaardelijk lief en geven 
we elkaar dan oprecht alle ruimte? Of is het verdrag 
mogelijk toch een middel om de ander blijvend te 
wijzen op de afspraak die we ooit maakten? 
 

 Als jij dit niet meer doet, dan doe ik dit niet;  

 Als jij je zo gedraagt, dan is dat acceptabel voor 
mij;  

 Als ik dit mag doen, dan laat ik je met rust.  
 
Want in simpele kindertaal is dit precies wat we in alle 
verdragen en overeenkomsten tussen de een en de 
ander hebben vastgelegd. Het is slechts een middel om 
ruzie, strijd, onrecht en oorlog te voorkomen. En is 
verre van wat ware vrede zou mogen inhouden: leven 
vanuit onvoorwaardelijke liefde.  
 
Is er een mogelijkheid om deze opdracht alsnog te 
vervullen? Is er een kans dat we dit ooit zullen 
bereiken?  
 
Ondanks dat ik niet alle wijsheid in pacht heb, heb ik 
wel een idee waar te beginnen. En dat is bij jezelf.  
 
Door jezelf een essentiële vraag te stellen, iedere dag 
opnieuw: 
 
“Wie behoor ik te zijn om maximaal bij te 

dragen aan een leven vanuit 
onvoorwaardelijke liefde?” 

 
 
 


